Bütün ülkelerin proleterleri, birleşiniz! 


Büyük Oktobr Sosyalist Devrimi'nin 
60'ıncı yılında, işçi sınıfının birliği, 
işçi-köylü bağlaşıklığı, ulusal demok- 
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Savaşın yönü 


Gerici, işbirlikçi burjuvazi bunalımları, yürüttüğü halk düşmanı, ulusal bağımsızlık düşmanı politikasıyla 
biteviye derinleştiriyor. Gerici-faşist 
karması hükümet, ne öne aldığı genel seçimle, ne baskı, ne hiç bir 
şeyle işbirlikçi büyük burjuvazinin 
istediği «durağan-oturaklı erki» kuramadı. Meclis işlemiyor. Saylavlar 
hazır yiyici, Anayasa ortada yok. 
Bakanlıkların herbiri bir dükalıktır. 
Böylesi bir durum büyük burjuvazinin 
ve hükümetin işine geliyor. Pahalılık, 
enilâsyon, zamlar, vergiler, holdinglerin, tekellerin talanları, vurgunları 
çığ çığ üstüne geliyor. Yabancı, emperyalist tekeller, Dünya Para Fonu 
gibi devler Türkiye'ye istediklerini 
dayatıyorlar. 

Bunalım süreci daha da hızlanmıştir. Sınıf savaşımı, giderek daha sert, 
daha yoğun bir nitelik ve biçimler 
alıyor. Dost, düşman iyice ayrılıyor. 
Savaş boyu, savaş çizgisi daha da 
belirginleşiyor. Ulusal güçlerin başını 
çeken işçi snih savaş boylarında ön 
sıralarda vuruşuyor. MESS'e karşı 
Maden-İş — metalurji işçilerinin sürdürdükleri grev, işçi sınıfının yürüttüğü batır savaşın yönünü gösteriyor. 
Emekçi köylü yığınları, Çukurova'da 
ve daha bir çok yerlerde bugünkü 
düzene, karma hükümete, bu hükümetin yıkım, talan politikasına karşı 
düzenledikleri Köy-Koop gösterileriyle işçi sınıfının yanında yer aliyorlar. Ulusal Demokratik Cephe ülküsü, IKP'nin bu güncel politik belgisi 
giderek geniş yığınlara mal oluyor. 

Bu gelişmelerden ödü kopan işbirfikçi burjuvazi ve hükümeti faşizme 
daha ivedi bir hızla gidiyor. Bu büyük tehlikeyi TKP, biteviye geniş halk 
yığınlarına, köylüsüne, kentlisine duyuruyor. Onları uyarıyor. 

Tehlike büyüktür. Türkeş, Demirel'- 
in, AP'nin, CIA'nin, emperyalistlerin, 
işbirlikçi burjuvazinin parasıyla, her 
tür desteğiyle, açıktan faşist diktatoraya yürüyor. Bu büyük tehlikeye 
karşı savaştan yan çizenler, hem kaçak, hem korkaktırlar. Savaşın yönünü görmiyenler, görmek istemiyenler politik körlerdir. İşçi sınıfının birliğine karşı çıkanlar, sınıf sendikacılığını parçalamaya gidenler haindir! Böyleleriyle savaşmak tarihsel 
zorunluktur. Savaşın yönü böylesine 
acımasızdır! 


Çağrı 


Halkimizın üstüne büyük bir tehlike yürüyor. Faşizm tehlikesi, Zamlar, enflâsyon 
peşpeşe bastırıyor. İşsizlik, pahalılık dayanılmaz ölçülere varıyor. İşbirlikçi burjuvazi, ülkeyi saran çok yönlü bunalımların ağir sonuçlarını işçi sınıfının, emekçi yığınların sırtına yüklüyor, Egemen çevreler eskisi gibi hükümet edemiyor. Hükümet ortakları arasında yağmayı paylaşma boğuşması süregidiyor. Burjuvazi, elindeki parlamentoyu işletemez olmuştur. Bunalım, seçimlerden sonra toplumda politik yapıyı 
daha da sarsıyor. 

Emperyalizmle işbirliği kuran tekelci burjuvazi, üst holdingler büyük kârlar, vurgunlar vuruyor. Bu vurgun ve ağir sosyal baskılar, geniş emekçi yığınların gözlerini 
açıyor. Adalet Partisi, sosyal tabanını yitiriyor, yalıtlanıyor. Bu durumda AP'nin 
hükümet ortakları, kendilerini, yürüttükleri halk düşmanı politikanın dışındaymış gibi 
göstermeye çalışıyorlar, İşbirlikçi burjuvazi, vurucu gücü olan MHP'yi bu taktikle, 
sosyal demagojiyle öne sürüyor. Bu faşist parti, Hitlercilerin küflü yöntemlerini 
kullanıyor. Açlığı, pahalılığı, kuyrukları, yokları kudurtan hükümet partilerinden biri 
olan Türkeş'in partisi, bunları «kaldıracağını» söylüyor. Baskıyı, terörü yoğunlaştırırken, sahte «barış» çağrıları yapiyor. Hükümet emperyalizme, NATO'ya, Uluslararası 
Para Fonu gibi emperyalist tekellerin örgütlerine kölece kulluk ediyor. NATO'nun 
saldırganlık manevralarına katılıyor, silâhlanma yarışına hiz veriyor, içerde orduyu 
işçi sınıfına, halka karşı kullanma eğilimini açığa vuruyor. 

Yerli-yabancı tekellerin örgütü MESS, Maden-İş Sendikasının beşinci ayına giren 
grevinin karşısına polisi, devlet gücünü çıkarmak için hükümete yeşil ışık yakıyor. 

Bu tehlikeli gidişin karşısına en başta işçi sınıfı dikilmiştir. Sınıf sendikacılığı gelişiyor, güçleniyor. Maden-İş'in grevi ile ulusal çapta ve uluslararası plânda güçlü 
bir dayanışma hareketi oluşuyor. Demokratik, anti-faşist, anti-emperyalist güçler 
işçi sınıfının çevresinde yer aliyor. Ulusal Demokratik Cephe ülküsü geniş emekçi 
yığınlara mal oluyor, Bu ülküyü yaygın bir örgütlenmeyle, yığın eylemleriyle somut 
bir güç haline getirmek, yaşama geçirmek gündemde duruyor. 

Faşizm tehlikesi kapıyı çalarken, gerici, egemen çevrelerin önemli bir saldın 
hedefi de DİSK oluyor. Kimi CHP'li sendikacılar da böylesi bir saldırının aleti durumuna düşüyor. Türk-İş yöneticilerinin «Genel grev» oyalamacasından sonra verdikleri muhtıra, polisin yetkilerini arttırma istemleri, sarı .sendikacılığın işçi sınıfının 
haklarına karşı olduğunu bir kez daha açığa vuruyor. Genellikle TKP düşmanlığı, 
sınıf sendikacılığına saldırıyla atbaşı gidiyor. 

CHP yöneticileri, Demirel hükümetinin açık halk düşmanı politikası ve faşist tehlikenin artması karşısında parlamento içine kapanmış, suskun, pasif duruyorlar. Kimi 
legal sosyalist partilerin yöneticileri de Ulusal Demokratik Cephe hareketine yan 
çiziyor, hatta ona karşı tutum aliyorlar. Ancak bu partilerin içinde, ulusal demokratik güçlerin eylem ve cephe birliğinden yana olanlar, faşist tehlikeyi görenler vardır. Bu durumda onlar eli kolu bağlı duramazlar. 

TKP, işçi sınıfının, halkımızın karşısında taşıdığı sorumlulukla faşist tırmanışı göğüslüyor. Partimiz, işçi sınıfının birliğini savunuyor, bütün onti-faşist, anti-emperyalist güçlerin cephe birliğinin somut bir platfarm çerçevesinde gerçekleştirilmesi 
için sovaşıyor. Ulusal Demokratik Cephe'nin yaşama geçirilmesi, faşist tehlikenin 
yuvası olan Demirel hükümetinin devrilmesi, demokratik, halktan yana bir hükümetin işbaşına getirilmesi, halkın zam, enflâsyon, pahalılık cehenneminden kurtulması, 
ordunun emperyalizme bağımlılıktan, faşist tırmanışa dayanak olmaktan çıkarılması, 
bölgemizde barış ve güvenliğin sağlanması için savaş günceldir ve zorunluktur. 

Ulusal Demokratik Cephe hareketi, yığınsal gösteri ve direnişlerle, yaygın bir 
örgütlenmeyle, faşist tırmanışı durdurabilecek gücü kendi içinde taşımaktadır. TKP, 
büyük tehlikeye karşı geniş emekçi yığınları, bütün ulusal güçleri birliğe, savaşa 
çağırıyor. 

Türkiye Komünist Partisi 
Merkez Komitesi 
5 Ekim 1977 


Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi 
Genel Sekreteri I Bilen yoldaşa 


Çok değerli |. Bilen yoldaş, 

TKP Merkez Komitesi, bütün parti örgütleri, bütün Türkiyeli komünistler adina 
75. doğum yıldönümünü en derin, yoldaşça duygularla, içtenlikle kutlar. 

Değerli yoldaş, 

Senin yaşamın, TKP'nin savaş tarihiyle sıkı sıkıya örülüdür. Ömrünün 55 yılı, Türkiye Komünist Partisi'nin sıralarında savaşmakla geçmiştir. Genç bir işçi, Türkiye 
halkının yiğit bir evlâdı olarak emperyalist salgıncılara, yerli işbirlikçilerine karşı, 
ulusal kurtuluş savaşının çetelerinde, ateş boylarında yer aldın. Bundan 55 yıl önce 
İstanbul-Haliç örgütünde, Türkiye işçi sınıfının savaşkan öncü kolu Türkiye Komünist 
Partisi'nin, partimizin sıralarına katıldın. 


Ulusal bağımsızlık, barış, demokrasi ve sosyalizm için TKP'nin savaşı, senin savaş 
yolun, ağır baskı, terör altında, «hapis, zından, kan» içinde geçmiştir. Yükseleri işçi 
sınıfının güç kaynağına dayandın, proleter direngenlik, devrimci özveri, bolşevik 
atılımcılık gösterdin, böylelikle bu çetin engellerin üstesinden gelmeyi bildin. Her 
zaman Marksizm-Leninizmin ülkü ve ilkelerine, proletarya enternasyonalizmine sıkı 
sikiya bağlı kaldın. Komünist moralini tertemiz tuttun. Türkiye Komünist Partisi'ni 
işçi sınıfının savaşını, halkımızın ulusal çıkarlarını Ağır Ceza'da, zindanlarda, her 
yerde, her zaman savundun. Komintern'de dünya komünist hareketinin sıralarında 
yılmaz bir savaş eri olarak görev aldın, Türkiye Komünist Partisi'ni temsil ettin, 


Anti-komünizmin, anti-Sovyetizmin her türüyle sürekli savaştın. Partimizin, yüce 
Lenin'in partisi SBKP ile sarsılmaz kardeşliği, kopmaz dayanışmasını gözbebeğin 
gibi korudun. Dünya devrim hareketinin, barışın yıkılmaz kalesi, büyük komşumuz 
Sovyetler Birliği ile, Sovyet halkıyla halkımızın dostluğunu sürekli savundun. Dünya 
komünist hareketinin 60. yılını kutladığı Kızıl Oktobr'un ülkü ve ilkelerine şaşmaksızın bağlı kaldın, Anti-komünizmin, anti-Sovyetizmin eski ve yeni biçimlerine karşı, 
Maoculuğa, Troçkizme, TKP düşmanlığına karşı savaşı partimiz bugün Senin önderliğinde yürütüyor, bundan böyle de yürütecektir. 

TKP sıralarına girdiğin günlerden beri, partimizin emperyalizme, işbirlikçi bur- 
Juvaziye karşı olduğu gibi sağ ve «sol» oportünistlere karşı verdiği savaşımın da 
içinde, en önlerinde yer aldın. Partimizin ideolojik arılığını, Leninci birliğini herşeyin 
üstünde tuttun. Bu savaşımda işçi sınıfına güvendin, ona dayandın. Parti yıkıcılarının, bozguncuların, İikidatörlerin her dönemde amansız düşmanı oldun. Partinin değişik düzeylerinde illegal ve legal savaş biçimlerini ustalıkla, yaratıcılıkla uyguladın. Parti kadrolarının eğitilmesi, yetiştirilmesi için canle başla savaştır. 

Değerli yoldaş, 

TKP Merkez Komitesi Politik Bürosu'nun, partimizin yaşamında tarihsel bir dönemeç olan 24 Mayıs 1973 günlü kararlarında, bu kararların uygulanmasında, partimizin atılım dönemine geçmesinde sanuçlandırıcı bir rol oynadın. 


TKP bugün yığınlara iniyor, işçi sınıfının, halkımızın ulusal ve sosyal kurtuluş savaşını örgütlüyor, «Fabrikalar kalemizdir!» belgisini yaşama geçiriyor. Emekçi yiğinlar, partimizin sesine kulak veriyor. «ATILIM» savaş bayrağı oluyor, TKP sert sınıf 
savaşları içinde gelişip güçleniyor. «TKP'ye özgürlük!» artık ulusal bir sorun olmuştur. Partimizin saygınlığı, etkinliği sürekli artıyor. O, ülkemizin geleceğinde artık tek 
politik seçenek oluyor. Bütün bu gelişmeler, değerli yoldaş, Senin Leninci önderliğinde gerçekleşiyor. 

Bugün Türkiye derin ekonomik, politik, sosyal bunalımların burgacında kıvranıyor. 
İşçi sınıfı burjuvazinin egemenliğine karşı savaşır duruma gelmiştir. İşgi sınıfı emekçi 
yığınların savaşına öncülük ediyor. İşbirlikçi burjuvazi eskisi gibi kolay kolay hükümet edemiyor. Faşist tehlikenin başgösterdiği böylesi bir durumda TKP'nin sorumluluğu artıyor, Partimiz, işçi sınıfının birliği, işçi-köylü bağlaşıklığı, bütün anti-emper- 


yalist, anti-faşist güçlerin eylem birliği, Ulusal Demokratik Cephe'nin oluşturulması , 


için savaşıyor. TKP, bu savaşın başarıya ulaşması için, işçi sınıfından Leninci kadrolar yetiştirilmesi işini başa alıyor. 
Değerli İ. Bilen yoldaş, 


TKP, Senin Leninci önderliğinde, Genel Sekreterliğinde bu görevlerin üstesinden 
gelecektir, Türkiye Komünist Partisi, komünistler böylesi bir durumda, Serin gibi 
bir yöneticisiyle kıvanç duyuyor. 


TKP Merkez Komitesi, Sana sağlık dolu nice yıllar, uzun uzun ömürler diler. 


Komünist selâmlarımızla 
Türkiye Komünist Partisi 


18 Ekim 1977 Merkez Komitesi 


TKP MK Genel Sekreteri 

l. Bilen yoldaşın «TKP'nin 

Sesi» radyosuna verdiği 
demeç 


Soru: Bilinçli yaşamınızın 55 yılını 
TKP'ye adadınız. Bu 55 yıllık savaşın sizce belirleyici dönemi nedir? Genç kuşaklar bu savaş deneyinden ne gibi sonuçlar çıkarabilir? 

Yanıt: En başta partiye girişim gelir. 
Partiye ben, dünyayı kökünden sarsan 
Kızıl Oktobr'un etkileri altında gelişen 
ulusal bağımsızlık savaşı içinde, işçi 
sınıfının siralarından gelerek girdim. İşçi 
sınıfının devrimci gücünü savaşlar içinde tanıdım. Partimiz beni, bu savaşlar 
içinde yetiştirdi. İşçi sınıfına, Komünist 
Partisine, Leninizme, proletarya enternasyonalizmine bağlılığı partimin sıralarında öğrendim. Partinin dışında komünist olamaz. 

Partimizin tüzüğündeki birinci madde, 
Lenin'in partililik ilkelerini tümüyle içerir. Yalnız parti programini, kararlarını 
tanımak yetmiyor. Yalnız kesenek ödemek yetmiyor. Partiye bütün ömrünü tümüyle vereceksin. Bu tartışılmaz, su götürmez devrimci bir gerçektir. Partiye 
zorla girmiyorsun. Partiye bir örgüt içinde gönüllü giriyorsun. Parti disiplinine, 
Leninci ilkelere, devrime bağlılık bir bilinç, bir onur sorunudur, 

Ben bir komünist olarak üyeliğe ilişkin 
bu Leninci, devrimci ilkeyi her komünistin, her parti üyesinin kendi yasamına 
ardıcıl olarak geçirmesi ve onu sonuna 
kadar savunması zorunluluğuna inaniyorum. 

Partinin genç kuşaklarına salık vermek istediğim ikinci bir nokta da şudur: 
İşçi sınıfının gücüne inanmak, devrimin 
utkusuna inanmak, olayları olduğu gibi 
görmekle sıkı sıkıya bağlıdır. Savaşta 
gitgeller vardır. Biz bunu yaşadık. Partinin yükselme, gerileme, yerinde sayma, 
yeniden atılım yapma gibi birbirinden 
ayrımlı dönemleri olmuştur. Böylesi dönemlerde ne dünyayı gül pembe görüp 
başdönmesine kapılmak, ne de ortalığı 
kapkara görmek, paniğe yuvarlanmak .., Her ikisi de bir komüniste yabancıdır. Partimiz böylesi dönemleri yaşadı. 

Bununla bağlı daha bir olay var: Düşmana karşı olduğu gibi, parti içinde 
her tür oportünizm belirtisine karşı da 
ardıcıl ve Leninci bir savaş yürütmek 
zorunludur. 

Partimiz bugün kalkınma ve atılımlar 
içindeyse, biz bunu, dünya sosyalist sisteminin güçlenmesi ve Türkiye işçi sınıfı 
hareketinin yükselmesine, bunların yanıstra böylesi bir savaşım anlayışını başa almamıza borçluyuz. 

Partimizin en güçlü yönü, onun prole- 

(Devami 6. sayfada) 


İ. Bilen 


TKP MK Genel Sekreteri |. Bilen yoldaş, 18 Ekim 1902'de Rize'de doğdu. İlk 
İstanbul'da bitirdi. 
Onun, ulusal kurtuluş savaşına katılma- 


ve orta öğrenimini 


sında ve komünizm ülküsüne bağlanmasında, Bolşeviklerle birlikte Büyük Oktobr Sosyalist Devrimi'ne katılan teyzesinin oğlu Baba Mehmet'in (Aruz) özel 
bir etkisi oldu. 


|. Bilen yoldaş, 1920 yılının kiş aylarında, çekirdeğini komünistlerin oluşturduğu bir çeteye katıldı. Emperyalizm, 
padişah ve hilâfet yanlısı Anzavur ordularına karsı çarpışırken, Geyve'de yaralandı. 


|. Bilen yoldaş, 1922 yılının Mart ayın- 
da Haliç Tersanesi parti komitesinin 
kararıyla TKP'nin sıralarına katıldı. 1923 
yılında Parti Büyük Oktobr 
Sosyalist Devrimi'nin anayurduna, Sovyet 
Rusya'ya «Doğu Emekçileri Komünist 
Üniversitesinde okumak üzere gitti, Bu- 


kararıyla 


radaki Türkiyeli komünist gurubun parti 
sekreterliğini yaptı. 


Yurda döndükten sonra, bir yandan 
partinin yığınlarla bağlanması için yoğun bir savaşım yürütürken, bir yandan 
da likidatörlerle, V. Nedim Tör, Ş. S. Aydemir gibi döneklerle savaştı. 1928 yılında Nâzım Hikmet'le birlikte tutuklandı. Kısa bir süre sonra hapisten çıkt. 1929 yılında da, Dr. Hikmet Kıvılcımlı'nın oportünist ve fraksiyoncu eylemlerinden dolayı TKP'ye yönelen tutuklamada Í. Bilen yoldaş yer alıyordu. 


Í. Bilen yoldaş, bulunduğu hapisten, 
Sinop kalesine sürgüne giderken kaçtı. 
1934 yılında toplanan TKP MK Plenumuna katıldı, Plenum, $. Hüsnü Değmer'i boz görevlerinden aldı; TKP Sekrsterliği İ, Bilen ve R. F. Baraner yoldaşlara verildi. 


Bilen yoldaş, 1937 yılına kadar memleket içinde aralıksız olarak parti örgütlerinin ve propaganda-ajitâsyor aygıtının kurulması uğrunda büyük bir çalışma yürüttü., 1937'den sonra Kominterndeki görevine başladı. 


Bilen yoldaş, TKP'nin egemen güçle; 
ve partiye sızan likidatőrlerce işçi sınıfından, yığınlardan kopartılmasına karşı 
uzun yıllar aardııl bir savaşım : yürüttü; 


1951 tutuklamasıyla 


ağir yaralar alan 
Türkiye Komünist Partisi'ni yeniden uyağa kaldirmak amacıyla, gizli, sözlü- 


yazılı propaganda aygıtını örgütledi, 


TKP, hiç bir zaman proletarya enternasyonalizmi konumlarından ayrılmadı. 
Bunda |. Bilen yoldaşın payı belirleyicidir. O, 1957, 1960, 1969 uluslararası ve 


1976 Avrupa Komünist ve İşçi Partileri- 


TKP MK Genel Sekreteri |. Bilen yoldaşa Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin en 
yüksek nişanının verilmesi nedeniyle yapılan törenden sonra, her iki parti arasında 
bir görüşme yapıldı. TKP MK Genel Sekreteri |. Bilen ve ASBP Genel Sekreteri 
E. Honecker yoldaşların yaptıkları görüşme sırasında ele alınan sorunlarda her iki 
partinin de tam bir görüş birliği içinde oldukları saptandı. 


Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri 
l. Bilen yoldaşa! 


Sevgili Bilen yoldaş! 

Almanya Sosyalist Birlik Partisi Merkez Komitesi adına ve kendi adıma 75. doğum gününü candan kutlarım. 

Sen, tüm yaşamını Marksizm-Leninizmin büyük idelerinin gerçekleşmesine adadın, her zaman proletarya enternasyonalizmine ve Sovyetler Birliği'ne bağlılığını 
kanıtladın. , 

Senin önderliğinde Türkiye Komünist Partisi, Türkiye işçi sınıfı ve öteki emekçi 
katmanlar üzerindeki etkinliğini önemli ölçüde yükseltti. Türkiye komünistleri, ülkelerinin mutlu geleceği uğrundaki çetin savaşı, giderek güçlenen atılın 'arla sürdürü 
yorlar. Onlar, bu savaşta bizim aktif dayanışmamıza güvenebilirler. 

Sevgili Bilen yoldaş, 

Almanya Sosyalist Birlik Partisi sana sağlık ve gericiliğe karşı, Türkiye'de sosyalizmin kutsal amaçlarının gerçekleştirilmesi uğrundaki savaşta güç ve kuvvet diler, 

Sosyalist selâmlarımızla! 

Almanya Sosyalist Birlik Partisi 
Merkez Komitesi Genel Sekreteri 


E. Honecker 
Berlin 18 Ekim 1977 


mİ mmea e c e a a a m m a a a 


nin toplantılarında TKP'nin Marksçı- 
Leninci konumlarını ve proletarya enternasyonalizmine bağlılığını dile getirdi, 
SBKF ile kardeşçe bağlılığı, komünist 


partilerinin birliğini savundu. 


sayısında açıklandı. Partinin yeni program ve tüzük taslağı hazırlandı. 


Bilen yoldaşın Leninci önderliğinde 
TKP hızla gelişti, 26 Şubat 1977 günlü 
TKP MK bildirisi, parti konferansının 
Konya'da toplandığını açıkladı. |. Bilen 
yoldaş bu Konferansta MK adına rapo- 


24 Mayıs 1973'de toplanan TKP MK 
Politik Bürosu, parti yönetiminde değişiklik yaptı. Bir süre sonra da |. Bilen 
yoldaşın Politik Büro'nun kararıyla Genel Sekreterliğe getirildiği, TKF MK organı «Atılım» gazetesinin Ekim 1974 


runu okudu. Konferans, programı, tüzüğü, MK raporunu, Konferans belgelerini, 
Genel Sekreteri ve Parti yönetim organlarını oybirliği ile onayladı, 


YÜK OKTOBR SOSYALİST 


DEVRİMİ 60 YAŞINDA 


Büyük Oktobr Sosyalist Devrimi'nin evrensel anlamı 


1. Etkinliği 


İnsanlık tarihinde toplumların yazgısını etkileyen birçok devrimler yapılmıştır. Ama bunlardan hiç biri Büyük Oktobr Sosyalist Devrimi ölçüsünde insanlığın yazgısını, derin ve devrimci yönde 
etkilememiştir. Neden? Çünkü, Oktobr 
Devrimi'yle ilk kez, insanın insan tarafından sömürülmesi düzenine son verilmiş, emekçilerin gerçek kurtuluşa, çok 
yönlü gelişme olanaklarına kavuşma 
çevrenleri açılmıştır. Yeryüzünde ilk sos- 


yalist devlet, Sovyetler Birliği kurulmuş- 


tur. Kapitalizmden sosyalizme geçiş çağı 
Oktobr'la başlamıştır. 


Oktobr'un bütün insanlığın yazgısını 
etkileyen yönleri budur, Sömürge, yarısömürge ülkelerin kurtuluş savaşı eskidir. Ama, Oktabr Devrimi'ne kadar sömürge imparatorluklarının baskısı altında olan halkların kanlı savaşımlarına 
karşın bağımsızlıklarına ulaştığı ender 
görülmüştür. Ancak Oktobr Devrimi'nin 
üstün gelmesiyledir ki, halkların emperyalizme karşı savaşımının başarıya ulaşması gerçek bir olanak haline geldi, yasallaştı. Kapitalist ülkeler, sömürge, yarısömürge ve gelişmiş kapitalist ülkeler 
diye sınıflandırıldı. Bugün ise, anti- 
emperyalist ve sosyalist ülkelerle dayanışma içinde olan, genç, bağımsız ülkeler topluluğu oluştu. 


Oktobr'ün, dünya komünist ve işçi 
hareketinin gelişmesi üzerindeki etkileri, 
kapitalizmin temellerini sarsacak ölçülere ulaşmasından ötürü, tarihsel bir 
önem taşır. Oktobr Devrimi'nden sonra 
kapitalist ülkelerdeki komünist ve işçi 
hareketi, yeni bir hız ve atılım içine girdi, Bu gelişmede Oktobr Devrimi'nin 
canlı bir şekilde yaşama geçirdiği proletarya enternasyonalizminin payı büyüktür. Onemli bir gelişme de Büyük 
Oktobr Devrimi'yle işçi sınıfının savaşımını engelleyen bütün oportünist görüşlerin, sosyal-demokrasinin İkinci Enternasyonal sosyalizminin kesin bir ideolojik yenilgiye uğraması, reformizmin 
halkların devrimci savaşımını engelleyici niteliğinin iyice ortaya çıkmasıdır. 


Oktobr'un geliştirdiği çağımızın üç 
ana devrimci gücün, anti-emperyalizm, 
sosyalizm ve barış doğrultusunda yürütülen savaşımda birliği günümüzün en 
önemli sorunudur. 


Büyük Oktobr'un 60'ıncı yılında, 
TKP ile SBKP arasındaki kardeşçe 
bağlılık daha da güçlensin! 


II. Yasallığı 


Büyük Oktobr'un başta gelen özelliklerinden biri de, Marksizm-Leninizmin devrim 
yasallığının doğrulanmasıdır, Devrim teorisine yeni yeni katkılarda bulunmasıdır. 
Bu katkıların başlıcalarından biri Lenin'in geliştirdiği, bir ülkede kapitalizmden sosyalizme geçme teorisidir. Bir ülkede köylülük ağır basabilir, hatta feodal ilişkilerin 
kalıntıları var olabilir. Ama, eğer ülkede iyi örgütlenmiş, öncü bir proletarya varsa, 
o proletaryanın bilimsel sosyalizmin ilkelerine göre örgütlenmiş öncü bir partisi, 
yani komünist partisi varsa, o ülkede kapitalizmden sosyalizme geçme olanakları 
var demektir. i 

Lenin'in, Bolşeviklerin, Rusya işçi sınıfının Marksizme yaptıkları en büyük katkı, 
kapitalizmden sosyalizme geçiş aşamasında proletarya diktatörlüğünün teorik ve 
pratik yönleriyle işlenmesi, geliştirilmesi ve canli bir biçimde uygulanmasıdır. Lenin 
proletarya diktatörlüğünün evrensel niteliği üzerinde duruyor ve bunun dünya ölçüsünde geçerliğini saptıyor, ama ülkeden ülkeye yerel, tarihsel gelişmelere göre, ayrı 
özellikler taşıyabileceğini kabul ediyor. Bu görüş bugün de tümüyle geçerlidir. Kapitalist ülkelerde, özellikle Batı Avrupa kapitalist ülkelerinde, işçi hareketinin bazı 
yöneticilerinin proletarya diktatörlüğünü reddetmeleri ve bunu da anti-savyetizmle 


(Devamı 7. sayfada) 
LENİN KÜŞESİ 


Oktobr Devrimi'nin uluslararası önemi 


V. I. Lenin, insanlık tarihinde yepyeni bir çağ, dünya ölçüsünde kapitalizmden 
sosyalizme geçiş çağını açan Büyük Oktobr Sosyalist Devrimi'yle ilgili olarak 
şöyle der: «Biz dünya kapitalizminde. ilk gediği açtık.» (Tüm yapıtlar, c. 43, 
s. 198.) «Biz şimdi tarihin döküntülerinden arınmış yolda sosyalist toplumun 
muazzam, aydın binasını kuracağız. Bizde, tarihte eşi görülmemiş, her tür sömürüyü, zorbalığı, köleliği ortadan kaldırmakla görevli olan yeni tip devlet egemenliği kurulmaktadır.» (C. 35, s. 287.) 

V. |. Lenin, Oktobr Devrimi'nin taşıdığı uluslararası önemi şöyle belirtir: «Rusya'da proletoryanın erki ele almasını izleyen ilk aylarda (25 Ekim (7 Kasım) 
1917) bu geri ülke ile Batı Avrupa'nın ilerlemiş ülkeleri arasındaki çok büyük 
farklardan dolayı, Batı Avrupa ülkelerinde proleter devrimi, bizimkine pek az 
benzeyecek gibi görünüyordu. Bugün artık önemli bir uluslararası deneyime 
sahip bulunmaktayız; bu deneyim bize açıkça göstermektedir ki, bizim devrimimizin bazı temel çizgilerinin bölgesel değil, özellikle ulusal değil, sadece Rusya'ya özgü değil, uluslararası bir önemi vardır. Ve ben burada, sözcüğün geniş 
anlamıyla uluslararası öneminden söz etmiyorum: Devrimimizin sadece bazı 
özelliklerinin değil, bütün temel özelliklerinin ve üstelik birçok ikincil özelliklerinin tüm ülkelere etki göstermesi bakımından uluslararası önemi vardır. Hayır. 
Sözcüğün en dar anlamında uluslararası önemden, bizde olup bitenlerin ulus- 
İararası değerini ya da uluslararası ölçüde tarihsel kaçınılmazlıkla tekrarlanışını 
anlamak koşuluyla devrimimizin bazı temel çizgilerinin böylesi bir önemi vardır. 

Besbelli ki, bu gerçeği abartmak, bunun devrimimizin belli temel çizgilerinden 
ötelere yaymak büyük yanılgı olur. 

Ama içinde yaşadığımız şu tarihsel anda durum şöyledir: Rusya örneği, bütün 
ülkelere, kaçınılmaz yakın geleceklerinden, tamamen temel nitelikte bir şeyler 
göstermektedir ... Sovyet egemenliğinin ve Bolşevik teori ve taktik ilkelerinin 
(sözcüğün dar anlamıyla) uluslararası «önemi» işte buradan gelmektedir.» 
(C. 41, s. 3—4.) 

Lenin genç Sovyet devletinin dünya komünist hareketi karşısındaki yükümlerini 
yerine getireceğini söyler: «Tüm ülkeler işçilerinin sermayenin ezgisine karşı, 
sosyalizm uğrundaki savaşımında uluslararası dayanışmanın tüm yükümlerini 
sebatla yerine getiren Sovyet egemenliği ileride de uluslararası sosyalist hareketin gelişmesine, insanlığın sermayenin boyunduruğundan, ücretli kölelikten 
kurtuluşuna, halklar arasında adil, sağlam, kalımlı bir barışın kurulmasına götüren yolun sağlanmasına bütün olanaklarıyla yardım edecektir.» (C. 36, s. 123.) 
Sovyet egemenliği 60 yıldır bu yükümlerini şaşmadan yerine getirmektedir. 
Oktobr Devrimiyle kurulan Sovyet devletinin gücü, kudreti, saygınlığı arttıkça, 
bu devrimin uluslararası önemi daha açık olarak görülmektedir. Lenin şöyle 
diyordu: «Bu büyük gün bizden ne kadar uzaklaşıyorsa, Rusya'da proletarya 
devriminin önemi o kadar daha açık olarak beliriyor.» (C. 44, s. 144.) 


BüYüK OKTOBR SOSYALİST DEVRİMİ 60 YAŞINDA 


Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel 
Sekreteri ve SSCB Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı 
L. |. Brejnev yoldaşa 


Çok değerli L. l. Brejnev yoldaş, 

Lenin'in ülkesi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, dünyamızda kapitalizmden 
sosyalizme geçiş çağını açan Büyük Oktobr Sosyalist Devrimi'nin 60. yılına yeni bir 
Anayasa ile giriyor. Yeni Sovyet Anayasasının onaylanması dünya devrim sürecinin 
ve dünya barışının güçlenmesinde rol oynayan büyük bir politik olaydır. 

Türkiye Komünist Partisi, Türkiyeli komünistler yeni Anayasanın onaylanması nedeniyle Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ni, Sovyet halkını en içten duygularla 
kutluyor. TKP bu Anayasayı halkımızın ulusal bağımsızlık, barış, demokrasi, toplumsal ilerleme ve sosyalizm savaşımına ışık tutan esinleyici bir belge olarak selâmlıyor. Biz Türkiyeli komünistler Lenin'in öğütlerini başarıyla gerçekleştiren Sovyet halkının bu kollektif ürününü kendi halkımıza tümüyle tanıtmayı borç biliyoruz. 

Yeni Sovyet Anayasası Sovyet devletinin 60 yıllık gelişmesinin yoğunlaşmış, parlak bir dökümüdür. Yeni Anayasada çizilen yol, Kızıl Oktobr'un ışıklı yoludur. Bu 
Anayasa, SBKP'nin Marksizm-Leninizm ülkü ve ilkelerini ardıcıl bir biçimde yaşama 
geçirilmesinin somut kanıtıdır. 140 milyon Sovyet yurttaşının tartıştığı gelişmiş sosyalist toplumun bu temel yasası sosyalist demokrasinin en yüksek düzeydeki gelişkinliğinin, yetkinliğinin açık bir göstergesidir. 

İnsanlığın gerçek özgürlük, demokrasi, barış ve ilerleme haritası olan SSCB Anayasasının hazırlanmasında Siz L. |. Brejnev yoldaş tükenmez yaratıcı enerjinizle 
büyük katkıda bulundunuz. 

Sovyet Anayasasının hazırlanış yöntemi ve içeriği emperyalist ve her türden revizyonist propagandayı, anti-Sovyetik yaygarayı çürütüyor, Yurttaş haklarını en özlü 
biçimde güvence altına alan, daha da genişleten yeni Anayasa emperyalist çevrelerin, barış düşmanlarının «insan hakları» kılıfı altında yürüttükleri ideolojik saldırıya karşı etkili bir silâh görevi görüyor. 

Bu tarihsel kazanım Sovyet halkıyla halkımız arasındaki dostluğun gelişmesi, iki 
ülke arasında işbirliği, iyi komşuluk ilişkilerinin derinleşmesi, kalıcı bir barışın sağlanmas: yolunda yeni başarılara yol açacaktır. 

Komünizmin ışıklı yolunu açan yeni Anayasa Sovyet halkına kutlu olsun! 

Yaşasın SSCB! 

Yaşasın SBKP! 

Yaşasın Marksizm-Leninizm! 

Türkiye Komünist Partisi 
MK Genel Sekreteri 


7. 10. 1977 l. Bilen 
SBKP MK'nin Oktobr Devrimi'nin 60. yıldönümü 


belgilerinden 


© Yaşasın insanlığın kapitalizmden sosyalizme geçiş döneminin tarihsel başlangıcı ve 20. yüzyılın başlıca olayı, Büyük Oktobr Sosyalist Devrimi! 

© Yaşasın Büyük Oktobr'un utkusal bayrağı, tüm ülkeler emekçilerinin emperyalizme karşı, sosyalizmin ve komünizmin zaferi için savaşındaki güçlü ideolojik 
silâhı Marksizm-Leninizm! 

© Dünya komünistlerinin, Marksizm-Leninizmin ve proletarya enternasyonaliz 
minin sarsılmaz temelleri üzerindeki birlik ve beraberliği daha da güçlensin! 

© Yaşasın uluslararası işçi sınıfının denenmiş ve güçlü silâhı olan proletarya 
enternasyonalizmi! 

W Avrupa komünistleri! Komünist ve işçi partilerinin Berlin Konferansında ileri 
sürülen hedeflere ulaşılması için savaşın! 

© Günümüzün üç temel devrimci gücü, dünya sosyalist sistemi, uluslararası proletarya ve ulusal kurtuluş hareketi arasındaki güçlü, sarsılmaz birlik daha da güçlensin! 

@ Hapishanelerde ve faşizmin zındanlarında çürütülen, halkların özgürlüğü, 
demokrasi ve sosyalizm savaşçılarına kardeşçe selâmlar! 

Dünya halkları, yumuşamanın derinleştirilmesi, onun bütün kıtalara yayılması 
için savaşın. Barışın ve halkların güvenliğinin düşmanları saldırgan, intikamcı ve 
gerici güçlerin plânlarını açığa vurun. 

© Dünya halkları: Kuvvete başvurmamanın uluslararası ilişkilerde yasa olması, 
nükleer silâhların kesinlikle yasaklanması için çaba harcayın, silâhlanma yarışına 
son vermek, genel ve tam bir silâhsızlanmayı sağlamak için savaşı hızlandırın. 

© Dünya halkları: Nötron bombasının üretilmesine kesinlikle karşı çıkın, Yeni 
yığınsal kırım silâhlarının üretimi yasaklanmalıdır! 


Sosyalist demokrasi 


Kızıl Oktobr, küçük bir azınlığın çoğunluk üzerinde egemenliği demek olan 
burjuva diktatörlüğünü yıktı, yerine proletorya diktatörlüğünü getirdi. Bu, kuruluş biçimi ve görevleri bakımından yepyeni bir devlettir. Proletarya diktatörlüğü, sosyalizmin ilk aşamasında, eski 
egemen sınıfların direnişini, sabotajlarını kirmak, sosyalizmin kazanımlarını savunmak ve geliştirmek, sosyalist üretim 
ilişkilerini egemen kılmak için zorunludur! 


Biçimi her ülkenin tarihsel koşullarına 
göre değişen proletarya diktatörlüğü, 
Sovyetler Birliği örneğinde, üzerine düşen tarihsel görevleri yerine getirmiş ve 
tüm halkın devletine dönüşmüştür. Sosyalist devletin tüm halkın devletine dönüşmesi, her şeyden önce bu ülkede yaşayan sosyal sınıflar ve gruplar, ulusal 
azınlıklar arasında politik, sosyal ve 
tinsel birliğin güçlendirilmesiyle, gerçek 
eşitliğin sağlanmasıyla mümkün olmuştur. Bu temel üzerinde yeni-tarihsel bir 
topluluk, Sovyet halkı oluşmuştur. İşçi 
sınıfının sosyalist amaçları ve komünist 
ülküleri bu halkın ortak davası olmuştur. 

Proletarya diktatörlüğünün tüm halkın 
devleti niteliğini alması, gelişmiş sosyalist toplum aşamasının ortaya koyduğu 
büyük görevlerin getirdiği bir zorunluktur. Bu görevlerin başında: yaşam ve 
çalışma koşullarını daha da iyileştirmek, 
kişinin çok yönlü gelişmesini sağlamak, 
komünizmin maddi ve teknik temelini 
hazırlamak ve aşama-aşama komünizme 
geçmektir, Bu aşamada Komünist Partisinin rolü ve görevleri daha da artmaktadır. Komünist Partisi tüm halkın öncüsü olmaktadır. 

Bu süreç, sosyalist toplumun giderek 
komünist topluma dönüşmesi sürecine 
koşuttur. Bu da ancak sosyalist demokrasinin gelişip güçlenmesiyle mümkündür. Sosyalist demokrasi, halkın daha 
geniş bir biçimde devlet ve toplumsal 
yönetime katılması, devlet organlarının 
etkinleştirilmesi, toplumsal örgütlerin aktifleştirilmesi, halk kontrolünün arttırılması, tek sözle halkın politik, sosyal sorunların çözümüne aktif katılmasını sağlamak demektir. Brejnev yoldaşın, Sovyetler Birliği Yüksek Konseyinin son 
oturumunda yaptığı konuşmada da belirttiği gibi, sosyalist demokrasinin böylesi bir ana doğrultuda gelişmesi, sosyalist toplum aşamasından giderek komünizme, halkın devleti biçiminden de 
kendi-kendini yönetim biçimine geçilmesini sağlayacaktır. Yeni Anayasa bu hedefe ulaşmada halkın elinde güçlü bir 


silâhtır. 


6 BUYUK OKTOBR SOSYALİST DEVRİMİ 60 YAŞINDA 


Sovyetler Birliği'nin barışçı 
dış politikası 


politikası o Marksizm-Leninizm 
öğretisinin temelinde, sosyalizm ilkelerinin özünde yatmaktadır, Komünizm ülküleri harbin tamamiyle ortadan kaldırılmasına ve dünyada barışın egemen 
olmasına yöneliktir. Büyük Oktobr Devrimi'nin doğurduğu ilk sosyalist devletin 
kurulmasıyle bu ilke ve ülküler yaşama 
geçmiş ve uluslararası alanda kendini 
göstermeye başlamıştır. Sovyet devleti 
kurulur kurulmaz Lenin ilk iş olarak, Barış Buyrultusu'nu yayınlamıştır. 

Lenin, emperyalist devletlerin Sovyet 
Rusya'ya karşı giriştikleri saldırılar sırasında, sosyalist bir devletin varlığının 
kabul edilmesi gereğini vurguluyor, baniş İçinde yanyana yaşama ilkelerini 
yayıyordu. Bu ilkeler, SSCB'nin oluşması, 
20 milyon Sovyet insanının canı pahasına kazanılan İkinci Dünya Savaşı sonunda sosyalist ülkeler 


Barış 


topluluğunun 
kurulması, yani reel sosyalizmin güçlenmesiyle uluslararası ilişkilerde vazgeçilmez yasa durumuna geldi. Ama bu hiç 
de kolay olmadı. Özellikle SBKP'nin 24. 
ve 25. Kongrelerinde barış politikası 
L. İ, Brejnev yoldaşın kişisel katkılarıyla 
daha da geliştirildi ve büyük bir destek 
sağladı. Buna karşılık emperyalistler, 
barış düşmanı güçler, NATO'cular barış 
çabalarını torpillemeye yöneldiler. 
SBKP'nin, Sovyetler Birliği'nin ve öteki 
sosyalist ülkelerin, barış güçlerinin ortak 
eylemi, yumuşama sürecini baltalayanları geriletecek, barış ülküsünü ilerletecektir. Helsinki Konferansı, Belgrat toplantısı, bunun somut kanıtlandır, 

Oktobr Devrimi'nin yarattığı Sovyet 
devleti bugün Birleşmiş Milletler Örgütü 
32. Genel Kurulunda olsun, Belgrat toplantisinda olsun, Cenevre ve Viyana 
SALT ve silâh indirimi görüşmelerinde 
olsun somut öneriler yapıyor. 

Sovyetler Birliği barışçı dış politikasını, ulusal bağımsızlığına kavuşan ülkelerin ekonomik bağımsızlık mücadelesini 
ve halkların kurtuluş savaşlarını destekleme politikasıyla yanyana yürütüyor. 

Büyük Oktobr'un, yüce Lenin'in ülkesi 
Sovyetler Birliği'nin yeni Anayasasında 
barışçı dış politikanın da yeralması, barış ve sosyalizm davasının özdeşliğini 
doğruluyor. 

Kızıl Oktöbr, ilk dünya harbine dur 
dedi; Kızıl Oktobr'un ülkesi Hitlerci harp 
makinasını kırdı, insanlığı faşizm belâsından kurtardı; Kızıl Oktobr'un ülkesi 
bugün de gezegenimizi bir nükleer fe- 
İâketten koruyor. Oktobr'un 60 yıllık barns savaşının bilânçosu özce böyledir. 


Oktobr'un kızıl bayrağını 60'inci 
yılda daha da yükselten SBKP'ne, 
SSCB'ne bin selâm!i... 


Büyük Oktobr ve Türkiye — | 


Oktobr Devrimi ulusal kurtuluş hareketinin utkuya ulaşmasına, memleketimizdeki 
komünist örgütlerinin birliğe yöneltilmesine, Türkiye işçi hareketinin gelişmesine 
büyük katkıda bulunmuştur. TKP'nin kurucularından Mustafa Suphi, Oktobr Devrimi 
ve etkileri hakkında şöyle der: «Rusya'da devrimin zaferi, işçilerin ve ezilen halkların 
yüreklerinde ateşli yankılar uyandırıyor. Onlara ümit ışıkları saliyor. Sovyet Rusya 
yeryüzünde ezilen bütün halklara ve bize, Türkiye halkına yardım elini uzatıyor.» 

Gerçekten de, emperyalist saldırganlara karşı halkımızın verdiği ulusal kurtuluş 
savaşı, Büyük Oktobr Sosyalist Devrimi'nin doğrudan etkileriyle kabardı. Bağımsızlık 
savaşını halkımız, Oktobr Devrimi'nin ülkesinden sağladığı politik ve askersel yardımlara ve Sovyet Rusya'nın diplomatik desteğine dayanarak, kanı-canı pahasına 
kazandı, 

Büyük Oktobr Türkiye'de ezilen yığınları ulusal bağımsızlık savaşına uyandırmakla 
kalmadı, Bu devrim, aynı zamanda Türkiye proletaryasının öncü, savaşkan kolu 
olan TKP'nin kurulmasına da doğrudan doğruya etkide bulundu. TKP'nin Programı, 
bu gerçeği belirtiyor: «TKP, Büyük Oktobr Sosyalist Devrimi'nin doğrudan doğruya 
etkisi altında ... doğmuştur.» 

Oktobr Devrimi, Türkiye işçi sınıfının savaşına yeni çevrenler açtı, Sanayice geri, 
yarısömürge bir ülkede, henüz doğum halindeki Türkiye işçi sınıfı Oktobr'un kızıl 
yalımlarıyla ileriye doğru bir sıçrama yaptı, 1922—1923 ve daha sonraki yıllarda 
memleketimizde grev hareketleri hızla gelişti. 1920 yılında İstanbul'da Türkiye İşçi 
Birliği kuruldu. 1921'de, «Beynelmilel Amele Cemiyeti» azınlıklara bağlı tüm işçilere 
kapılarını açtı ve Profintern'de yer aldı. TKP'nin üyelerinin girişimiyle kurulan «Türk 
Amele Teali Cemiyeti» sendikal hareketin tüm Anadolu'ya yayılmasını sağladı. Sınıf 
sendikacılığının doğumunda Büyük Oktobr'un etkisi bugün de işçi sınıfımızın sıralarında olanca canlılığı ile yansıyor. 


Büyük Oktobr ve Türkiye — Il 


İnsanlık tarihinde yeni bir çağı, kapitalizmden sosyalizme geçiş çağını açan Büyük Oktobr'un önderi Lenin'in «Bolşeviklerin zorunlu olduğunu durmadan söyledikleri işçi ve köylü devrimi gerçekleştirildi» sözlerinden bu yana 60 yıl geçti. 

Büyük Oktobr Sosyalist Devrimi, bütün ezilen halkları olduğu gibi, Türkiye halkının da ulusal kurtuluş ve bağımsızlık savaşımını derinden etkiledi. 

Halkımızın emperyalizme karşı onursal savaşımını her bakımdan destekleyen büyük komşumuz Sovyetler Birliği ülkemizin ekonomik bakımdan gelişmesine dostça 
yardımlarda bulunan ilk ülke oldu. Ülkemizde devlet tekstil endüstrisinin temelini 
oluşturan Kayseri ve Nazilli tekstil kombinaları bu yardımın ilk örnekleridir. Sovyetler Birliği bütün varlığı boyunca Türkiye halkına yardıma hazır olduğunu her vesileyle belirtmiş ve belirtiyor. 25 Mart 1967'de imzalanan «Sovyet Teknik ve Mali 
Yardım Anlaşması» bu tutumun en somut bir göstergesidir. Karagün dostumuz 
Sovyetler Birliği'nin bu dostça yardımıyle, ülkemizde, Aliağa Petrol Rafinerisi, Bandırma Sulfrik Asit Fabrikası, Artvin Lif-Levha Fabrikasi, Seydişehir Alüminyum Fabrikası, İskenderun 3. Demir Çelik Kombinası gibi ağır endüstrimizin temelini oluşturan tesisler kuruldu, Ve bugün de Sovyet uzmanları bu dev tesislerin genişletilmesi yönünde çalışmalar yürütüyor. 

İki ülke arasında hızla gelişen bu ekonomik ilişkilerin politik alana da yansıtılması halkımızın, TKP'nin isteğidir. Ve bölgemizde kalıcı bir barış için zorunludur. 

Türk-Sovyet dostluğunun anıtları olan bu tesisler, Sovyetler Birliğinin bu dostça 
yardımları doğrudan doğruya halkımızo yapılan yardımlardır. Ne var ki, emperyalist çevreler ve onların yerli ortakları, hiç bir politik amaç gütmeyen bu yardımları, devlet politikası haline getirdikleri koyu bir anti-komünizm ve anti-Sovyetizmle 
halkımızdan gizlemeye, karalamaya çalışıyorlar, Ama Sovyetler Birliği'nin bu dostça 
tutumunu Türkiye halkından gizlemek artık kolay olmuyor. Büyük Oktobr'un davası 
halkımız arasında hızla yayılıyor. Halkımızın Sovyetler Birliği'ne karşı duyduğu sevgi, 
emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı duyduğu kin ve nefretle birlikte artıyor. 
Türkiye işçi sınıfı, emekçi halkımız Büyük Oktobr'un açtığı yoldan son utkuya doğru 
ilerliyor. 


İ. Bilen yoldaşın demeci 


(2. sayfadan devam) 

tarya enternasyonalizmine bağlılığı, Leninizme bağlılığı, Sovyetler Birliği Komünist Partisiyle sıkı kardeşçe dayanışmaya bağlılığıdır. Partimizin kurucuları 
Mustafa Suphi, Etem Nejat, Salih Hacıoğlu yoldaşlar bu ilkeleri göz bebeği- 


miz gibi korumakla bizi görevlendirdiler. Bu uğurda canlarını verdiler. Partimizin en güçlü yanı işte budur, uluslararası komünist ve işçi hareketinin 
kopmaz parçası olmasıdır, Genç partili 
TKP'nin genç kuşakları: 
güçlerin ateşleri altında, 


yoldaşlarım, 
Gerici-faşist 


Köydeki savaşımın yönü 


İşçi o sınıfının . işbirlikçi burjuvaziye, 
toprak ağalarına ve bunların gerici hükümetine karşı kentlerden yükselttiği savaş belgileri hızla köy emekçilerine ulaşıyor, onları örgütlü savaşa çekiyor. 
Önceleri bir ya da birkaç köyde toprak 
ağasına, jandarmanın zulmüne karşı 
patlama niteliğinde ve kendiliğinden 
gelme köylü hareketlerinin yerini yığınsal ve örgütlü savaşımlar almaya başladı. Eskişehir, Kahramanmaraş ve Manisa'da şeker pancarı üreticilerinin, orta 
köylülüğün de yürüyüş ve mitingleri, Çukurava bölgesi pamuk üreticilerinin 39 
bin kişilik büyük mitingi, Rize'de çay 
üreticileriyle Çay-Kur ortak 
eylemi, Torbalı ilçesi ve çevresindeki 
pamuk, tütün, üzüm üreticileriyle demokratik kuruluş temsilcilerinin düşük taban 


işçilerinin 


fiyatlarını ve faşizan baskıları protesto 
yürüyüşü bunun somut örnekleridir. 

Günümüzün köylü hareketinde nicel 
gelişmeye paralel olarak nitel bir gelişme de kendini gösteriyor. Örneğin 
Rize'de binlerce çay üreticisiyle birlikte 
Çay-Kur işyerinde çalışan işçiler omuz 
omuza yürüdü ve hep birlikte «İşçi-köylü 
düşmanı hükümet istifa», «Faşistler Çay- 
Kur'dan ellerini çeksinler» sloganlarını 
haykırdılar. Torbalı ilçesi ve çevresi pamuk, tütün, üzüm üreticileriyle çeşitli 
demokratik kuruluşların temsilcileri «Faşizme geçit yok!» «Zam üstüne zam, 
işçiye, üreticiye gam!» «MC istifa!» 
«İşçi-köylü-gençlik elele UDC'de» belgileriyle yürüdüler. 

Bütün bir bölgenin, yörenin topraksız 
köylüsünü, küçük ve orta üreticisini, işçikucaklıyan bu 


aydınını yığınsal 


gösteri ve mitingler kırsal kesimde yük- 


sini, 


selen savaşımın yönünü, hedefini belirgin bir biçimde ortaya koymaktadır: 
Büyük patronların, toprak ağalarının ve 
vurguncu tüccarın gerici-faşist karması 
hükümetini alaşağı etmek, işçi sınıfının 
halktan, köylüden yana 
ilerici bir hükümeti. işbaşına getirmek. 
Faşizmin bir kolu olarak beliren Maoculuğu, Goşizmi köylü hareketinden de 
yalıtlamak ve bütün güçleri UDC'de birleştirmek, İşçi sınıfıyla köylülüğün tarihsel bağlaşıklığıni kurmak, pekiştirmek. 
ERERKEN 


öncülüğünde, 


her boydan ve her soydan oportünistlerin saldırıları altında çetin bir savaş 
yolundan yürüyorsunuz. Partimizin savaş 
yolu Leninci yoldur. Suphi'lerin, Hacıoğlu'larının yoludur, Bunu unutmayın. Ülkemizde, Türkiye'mizde Anadolu'da da 
sosyalizm üstün gelecektir. Bunun güvencesi Komünist Partisinin sarsılmaz 
birliğidir. İşçi sınıfına, onun devrimci savaşına sıkı sıkıya bağlılıktır. Onun daha 
da güçlendirilmesidir. 55 yıllık savaş yaşamım bana bu gerçeği öğretti. 


TKP MK Genel Sekreteri İ. Bilen yoldaşa 


Değerli Bilen yoldaş, 

75. doğum yıldönümü nedeniyle Bulgaristan Komünist Partisi Merkez Komitesi, 
Sizi bütün Bulgar komünistleri adına candan kutlar. Sizin kişiliğinizde Türkiye Komünist Partisi'nin sadik evlâdı, onun uzun yıllar boyu önderini, uluslararası komünist 
ve işçi hareketinin aktif fonksiyonerini, Marksizm-Leninizm fikirleri için savaşan sadık savaş erini kutluyoruz. Size Bilen yoldaş, Türkiye işçi sınıfının ve emekçilerinin 
çıkarı için, partilerimiz arasında kardeşçe işbirliğinin güçlenmesi için, büyük komünist ülküsünün utkusu için verimli çalışmalar, sağlık ve mutluluk dileriz. 

Bulgaristan Komünist Partisi 


18 Ekim 1977 Merkez Komitesi 


İ. Bilen yoldaşın konuşması 
(8. sayfadan devam) 
surdürülmesini miras bıraktılar. Ben, Marksizm-Leninizmin, dünya devrimlerinin 
inerkezi Moskova'da Bolşeviklerin arasında yetiştim. onlardan öğrendim. Bunu hiç 
bir zaman unutmayacağım. Sovyet dostluğunu genç kuşaklar da unutmayacak. 

Karamizin güçlenmesinde, oluşmasında geleneksel bağımız olan ikinci parti, 
anman komunıstlerinin partisidir. Alman ve Türk komünistleri Spartaküstlerin şahundıkları günlerde kanlarını döktüler barikatlarda. Kardeşlik de buradan başladı. 
wz komünistler Diyarbakır kalesinde, karanlık zındanlarda yatarken, Alman komüiwsasri 3 bin 500 kilometre ötede bizi unutmadılar. Herşeyleriyle bizi desteklediler. 
Sonraları Komintern'de Vilhelm Pick'le çalıştım. Gizlilik koşullarında daha birçoklarıyla çalışm. Bu savaş kardeşliği, proletarya enternasyonalizmi dayanışmasi bugüne dek daha gelişti, daha da verimli oldu. Biz bu dostluğu, Kari Marks'ın anayu.du üzerindeki ilk sosyalist devletin bizimle dayanışmasını canla başla savunacağız. 

Benim yaşamım, savaş kesimlerinde Bulgaristan Komünist Partisiyle de sıkı bağiara örülmüştür. Bulgaristan kamünistleriyle birlikte zındanlarda yattım. Sokaklarda 
dövuştüm. Bulgar komünistleriyle kelepçeli 1.500 kilometre yol yürüdüm. 10 yıl boyunca Dimitrof yoldaşla, onun yönetiminde Komintern'de çalıştım. 

Oteki sosyalist ülkeler ve kapitalist devletlerin birçok komünist partileriyle geleneksel savaş arkadaşlığımız vardır. Bizim enternasyonalizmimiz böylesine savaşiarda çelikleşmiş, böyle bir hamurla yoğrulmuştur. 

Partimizin güçlenmesiyledir ki, hem yurdumuzun önündeki görevlerin altindan 
kalkabiliriz, hem de bununla proletarya enternasyonalizmi görevlerimizi yerine getirir ve ancak böylece dostlarımızın yüzünü güldürür, sapık akımlara, Maocu'lara, 
yollarını şaşıranlara ve Sovyetler Birliğine, Leninizme dil uzatanlara karşı savaşabiliriz. Avrupa karasında bugün tek illegal parti TKP'dir. Ama bu illegalite görelidir. TKP bugün Türkiye'de en sağır köşelere, köylere kadar, her yere adinı duyurdu, partinin saygınlığı arttı. Belgileri grevlerde, 1 Mayıs'larda, kimi zaman kanlı 
çatışmalarda, savaş alanlarında yayılıyor. Memlekette savaşlar kiran kırana gidiyor, Partinin 57 yıllık birikiminin acılarını, sevinçlerini hepsini Leninci atılganlık ve 
soğuk kanlılıkla savunmak gerekiyor. Yoldaşlarımıza teşekkür ederim, savaştık, 


savaşacağız. 
ER 


Yasailığı 


(4. sayfadan devam) 

karmaları sosyal-demokrasinin eski bir taktiğinin yeniden canlandırılmasından başka bir şey değildir. Kapitalist ülkelerde kapitalizmden sosyalizme geçiş sürecinde 
emperyalizmin, özellikle Amerikan emperyalizminin gerici rejimleri dayatma, devrimci süreci frenleme olanaklarının azalması, genellikle emperyalizmin zayıflaması 
devrimin üstün gelmesinde önemli bir unsurdur. Aynı şeyi ulusal kurtuluş savaşları 
için de söylemek gerekir, Bundan dolayı gerek ulusal kurtuluş savaşlarında, gerekse 
kapitalist ülkelerde sosyalist devrim aşamasında anti-sovyetizmin her türü doğrudan 
doğruya kendi işçi sınıfının sosyalizm davasına, ya da halkının ulusal bağımsızlık 
davasına ters düşmek, hatta ona hiyanet etmek anlamına geliyor. Bundandır ki, 
başında Sovyetler Birliği'nin bulunduğu sosyalist dünya sisteminde birlik, yalnız 
duygusal, tarihsel bir anlam taşımakla kalmaz. Bu, aynı zamanda dünya devrim 
sürecinin objektif yasallığı gereğidir. 

Lenin'in kapitalizmden sosyalizme geçiş teorisinde, proletarya diktatörlüğü öncesi 
aşamanın da önemli bir yeri vardır. 

TKP'nin programında ileri demokrasi aşamasının nitelikleri de budur. İleri demokrasi aşaması burjuva egemenliğinin sonunun başlangıcı demektir. İleri demokrasi 
sorunu, yukarda belirtilen Leninci ilkeler çerçevesinde ele alınmış ve sosyalist devrime geçişin ilk basamağı sayılmıştır. 


75. doğum yılı töreninde TKP MK Genel Sekreteri 
Bilen yoldaşın yaptığı konuşma 


Değerli konuklar, değerli yoldaşlar, 

Doğmak bir şey değil, 55 yıllık parti yaşamımda başta gelenin savaşmak olduğunu öğrendim. Ama kimin için? İşçi sınıfının, proletaryanın çıkarı için son nefese 
kadar savaşmak. Bu da ancak Komünist Partisi'nin içinde olur. İkinci edindiğim 
deney, savaşın enternasyonalist oluşudur. İyi bir proletarya enternasyonalisti, Leninci olabilmek için kendi halkının, kendi proletaryasının kurtuluşu için savaşmak 
gerekir. Ve ancak bu savaşta proletarya enternasyonalizmine kenetlenmek mümkündür. İşçi sınıfının, emekçilerin faşizme, gericiliğe, emperyalizme karşı savaşta 
güç kaynağı enternasyonalizmdir. Bu dayanışmanın eylem alanında somut sürdürülmesidir. 

Bugün benim doğum günüm nedeniyle kardeş partilerin selâmlamaları, onların 
bizim bu enternasyonalist çizgimizi desteklediklerini, bizim de bu bağları koruyacağımızı dosta düşmana göstermiştir. Söylenen yapılan, saygı ve sevgiyle sunulan 
ne varsa hepsi benim değil, partimindir. Sıralarında olmakla onur duyduğum partinindir. 

Başta gelen bir deneyim var ki, hepsinden kutsaldır. Türkiye Komünist Partisi'nin, 
Türkiye komünistlerinin büyük komşumuz Sovyetler Birliğiyle, Lenin'in partisiyle, 
bolşeviklerle çok sıkı ve güçlü bağlar kurmasıdır. Bunu bundan böyle de savunacağız. Partimizin kurucuları, Suphi'ler, Hacıoğlu'lar bize SBKP ile sıkı bağların 

(Devamı 7. sayfada) 


Kardeş partiler Bilen yoldaşı selâmlıyor 


yoldaşımızın 75'inci yıldönümemleket ve dünya 


Türkiye işçi sınıfının, emekçi halkımı- o hareketi 


zın emperyalizme ve burjuvazinin sömürü ve baskı düzenine karşı kurtuluş savaşını yürütmek, çetin, zor ve karmaşık 
bir ödevdir. Düşman acımasızdır, gaddardır. Bu düşmanın elinden özgürlüklerimizi söke söke almak için sabırlı, bilgili, Marksçı-Leninci ve enternasyonalist 
bir savaşçı olmak gerekir. Bilen yoldaşımız, uzun savaş yıllarında ağır görevlerin üstesinden gelmiştir. Onun başarılı 
savaşını, gerek Türkiye işçi sınıfı, partimiz ve gerekse dünya komünist ve işçi 


münde anmayı, 
devrimci kamuoyuna duyurmayı da devrimci bir borç bilmiştir. 

Bilen yoldaşın 75'inci doğum yılı, partimizin yakın ve sıcak ilişkiler içinde olduğu kardeş komünist ve işçi partilerince bu duygularla kutlandı. Sovyetler 
Birliği Yüksek Sovyeti, Alman Demokratik Cumhuriyeti ve Bulgaristan Halk 
Cumhuriyeti devlet konseyleri Bilen yoldaşı ülkelerinin büyük nişanlarıyla ödüllendirdiler. 


«Halkların Dostluğu» nişanı 


«Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Yüksek Sovyet Prezidyumu, TKP MK Genel 
Sekreteri Bilen yoldaşı 75. doğum günü nedeniyle barış, demokrasi ve sosyal ilerleme uğrundaki savaşa yaptığı katkı, Sovyetler Birliği Komünist Partisi ve Türkiye 
Komünist Partisi arasındaki kardeşçe ilişkilerin gelişmesi ve güçlenmesi, iki ülke 
halkları arasındaki dostluğun gelişmesine büyük katkılarından ötürü ,Halkların 
Dostluğu'nişanıyla» ödüllendirmiştir. 


18 Ekim 1977 


«Karl Marks» nişanı 


«TKP MK Genel Sekreteri Bilen yoldaşa, uluslararası komünist ve işçi hareketinin 
güçlenmesi ve pekişmesi, barış, halkların dostluğu ve sosyalizm savaşındaki olağanüstü başarılarını değerlendirerek 75. doğum yıldönümünde «Karl Marks» nişanı 
sunulmuştur.» 

ASBP MK Genel Sekreteri 
ve DAC Devlet Konseyi başkanı 


18 Ekim 1977 Erich Honecker 


«9 Eylül 1944» nişanı 


Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi, TKP MK Genel Sekreteri Bilen 
yoldaşı «9 Eylül 1944» nişanıyla ödüllendirmiştir. 


Gizlilik-yığınsallık 


Partimizin son deneyleri, Leninci örgütlenme ilkeleri arasında yeri olan yığınsaltıkla, gizliliği bağdaştırmanın sayısız örnekleriyle doludur. TKP'nin örgütçüleri, Genel Sekreter Bilen yoldaşın 
«gizlilik başını kuma gömmek değil, savaşma yeteneğidir» sözünü kendilerine 
belgi etmişlerdir. 

Gizli bir partinin aynı zamanda yığınsallaşması sorunu, kuşkusuz karmaşık bir 
sorundur. Bu sorunun çözümü ülkenin 
somut koşullarına sıkı sıkıya bağlıdır.. 
Bilen yoldaşın, son konuşmalarından birinde dediği gibi «illegalite görelidir». 
Belirli koşullarda, yeterli olan gizlilik 
önlemleri başka koşullarda yetersiz olabilir. Kimi zaman da tersine belirli koşullarda zorunlu olan kimi önlemler, 
başka koşullarda yiğınsallaşmaya köstek olabilir. Sonuç olarak gizlilikle yığınsallığı uyumlaştırma işi, mekanik bir iş 
değildir. Politik durumun açık bir çözümlemesini gerektirir. 

TKP, bugünkü koşulları değerlendir- 
MİŞ, işçi sınıfının sıralarında komünizm 
ülkülerine duyulan derin bağlılığı, parti 
çatısı altında örgütsel birliğe dönüştürmenin zorunlu olduğunu ve bu amaçla 
partinin kapılarını sınıf savaşından geçmiş proleter yığınlara açmanın gizlilikle 
çelişmediğini belirtmiştir. Bir yandan 
TKP MK'nin son çağrısında belirtilen 
«faşizm tehlikesi»ne karşı bütün pratik, 
politik gizlilik önlemlerini kesinlikle alırken, öte yandan da faşist teröre, ölüme, 
tutuklamalara, aynı zamanda her türlü 
oportünizme, sağcı sosyal demokratların, legal sosyalist akıma bağlı kimi 
yöneticilerin, en başta da Maocu provokatörlerin tüm TKP düşmanlığı yaygaralarına karşın partiyi arayan yığınlara 
partinin kapısını açmak — bu ikili görev — birbiriyle diyalektik bir bütünsellik 
gösterir. 

Bugünkü koşullarda yığınsallık kuşkusuz üyelerin sayıca arttırılması ile 
sınırlı değildir. Daha da çok, partinin 
saygınlığını, öncülüğünü, yönetici rolünü en geniş yığınların arasında sürekli 
arttırmak, partiyi duyurmak, komünistlerin sendikalarda, öteki demokratik yığın örgütlerinde etkinliğini yaygınlaştırmak, her alanda eylem birliğini güçlendirmek gerçekte gizliliğin bütün kurallarını uygulayabilmenin nesnel temelini 
yaratır, 

İşçi sınıfının, partimizin düşmanları 
yığın örgütlerinde komünistleri boş yere 
yalıttamaya çalışmıyorlar, Onların amacı, daha sonraki anti-komünist saldırıya 
elverişli koşullar yaratmak, öteki demokratik akımları da aynı silâhla vurmaktır. 
Yığın örgütlerinde TKP düşmanlığı yapanlar işte bu oyuna gelmektedirler. 


Fiyatı 50 kuruş 


